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Wat hebben de bewoners gedaan en meegemaakt in 2022? 

In 2022 zakte corona gelukkig een beetje weg en was het weer tijd voor om, op een nog wel 
gepaste manier, weer te kunnen genieten van etentjes, uitjes en dingen samendoen. 
Er werd ook weer zichtbaar genoten van alles wat weer kon en mocht.  

Er werd lekker gegeten, gedanst op een festival, genoten op het strand en er werd zelfs nog 
hard gewerkt om de finale van Boccia te kunnen bereiken.  
In dit jaar verslag kunt u een kijkje nemen in alle activiteiten en gebeurtenissen in 2022, veel 
leesplezier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inhoudsopgave van de gebeurtenissen en activiteiten in 2022 

¶ 26 Maart: Eten bij Wissekerke café en restaurant 
 

¶ 2 Mei: Marco wereldkampioen met Boccia 
 

¶ 10 Juni: Dagje zwemmen in de Eemhof 
  

¶ 25 juni: Poort Sociaal ï Tomatensoep Festival 
 

¶ 8 Juli: Leerlingen van het Artecollege op WoonMere 
 

¶ 23 Juli: Spontane bbq 
 

¶ 12 Augustus: Dagje Scheveningen 
 

¶ 20 Augustus: Festival Zand 
 

¶ 3 September: Josia en Richard naar Ajax-Cambuur 
 

¶ 11 November: Feest voor de begeleiding; WoonMere bestaat 12,5 jaar 
 

¶ 18 November: Feest voor de bewoners; Woonmere bestaat 12,5 jaar 
 

¶ 8 december: Rozen voor de bewoners 
 

¶ 16 December: Foute kerstparty 
 

¶ 25 December: kerstdiner 
 

¶ 26 December: Gourmetten 
 

¶ 31 December: Oud en nieuw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
26 Maart: Eten bij Wissekerke Café en restaurant. 
 
Dick Wissekerke (de vader van Saskia) had al het personeel en alle bewoners uitgenodigd 
om lekker te komen eten in zijn restaurant. Het was een heerlijke, gezellige en vooral goed 
verzorgde avond.  Iedereen heeft heerlijk gegeten en genoten. 

 

 
2 Mei: Marco werd wereldkampioen met Boccia. 
 
Marco en zijn team hadden zich geplaatst voor de finale van het teamtoernooi. 

In de eerste poulewedstrijd was Slowakije de tegenstander. Na een wat stroef begin knokte 

ze zichzelf terug in de wedstrijd maar na het 5de duel keken we nog altijd tegen een 

achterstand van 5-2 aan. Op het eind was alles of niks en met een schitterende bal op wit 

lukte het toch nog om een tiebreak af te dwingen en die zelfs te winnen! 

Een korte pauze en direct door met de tweede poulewedstrijd tegen Ecuador. Hele wedstrijd 

goed gecontroleerd en punten gescoord waar kan, eindstand 12-2 

De laatste tegenstander in de poule was Portugal. In de finale van afgelopen EK waren ze 

nog te sterk voor ons dus daar hadden we nog een appeltje mee te schillen. Met een 

ijzersterk begin liep Portugal steeds achter de feiten aan en zakte de moed in de schoenen. 

Eindstand 9-0 en dat betekent als nummer 1 in de poule door naar de halve finales. 

In de halve finale wonnen Marco en zijn team met 5-4 van Portugal en maakte zichzelf hier 
mee wereldkampioen. 
 
Marco: Dit was echt heel erg gaaf. Het was een droom 
die uitkwam. Het was ook erg leuk om in Rio te zijn 
ondanks dat ik door het vele trainen en de wedstrijden 
weinig van Rio zelf heb kunnen zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
10 Juni: Dagje zwemmen bij de Eemhof. 
 
Ook dit jaar stond er weer een dagje zwemmen in de planning. Voor de bewoners altijd een 
leuke activiteit om te doen. Voor sommige bewoners ook erg vermoeiend. Dat was te zien 
aan de voldane gezichten na een dag zwemmen. Iedereen heeft weer lekker kunnen 
spetteren en het erg naar hun zin gehad. 
Marlies: Ik hou van zwemmen.  
En het water was lekker warm. 
Heliantha: Ik vind het altijd leuk om te  
zwemmen maar soms ook een beetje spannend.  
Maar het was supergezellig. 
Remco: Lekker gezwommen vandaag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 juni: Poort Sociaal-Tomatensoep Festival 
 
Ieder jaar zijn de bewoners van WoonMere van de partij bij het Poort Sociaal-Tomatensoep 
festival. Danny en zijn kameraden hadden weer veel succes met hun rolstoelbasketbal. 
Inge en Birgit stonden in ene kraam met zelfgemaakt kaarten en andere dingen. 
Dit jaar stond WoonMere met een grote tent op het kidsplein. Sietske en Frits, de vader van 
Offek hielpen samen met de bewoners om mensen met het blikgooien en 
rolstoelkoekhappen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 Juli: Bezoek van het Arte college. 
 
7 studenten van het Arte college kwamen langs om WoonMere te leren kennen en leuke 
dingen met bewoners te doen. 
De aanwezige bewoners vonden het erg gezellig en hebben de studenten ook een 
rondleiding door WoonMere gegeven. 

 
 
 
23 Juli: Spontane Barbecue. 
 
Frans en Daniel waren deze avond aan het werk. Het was warm weer en eigenlijk te lekker 
om binnen te blijven zitten. Dus was daar het idee voor een spontane Barbecue. De 
bewoners opgetrommeld om gezellig op het balkon te verzamelen. De barbecue werd aan 
geslingerd en iedereen zat lekker aan de frikadellen en hamburgers. Het was natuurlijk weer 
een grote gekke boel. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
12 augustus: Dagje Scheveningen. 
 
Het was weer tijd voor een gezellig dagje naar Scheveningen. Lekker genieten van de zon, 
het strand en natuurlijk van gezellig een drankje op het terras. 
 

 
Saskia: Het was heel erg gezellig! 
Sven: Het was superleuk en heel mooi weer en ik heb lekker een biertje gedronken (0,0). 
Ferry: Ik vind het leuk om naar de zee te gaan, ik kom er bijna nooit. 
 
20 Augustus: Festival Zand. 
 
Eindelijk was het weer zo ver en konden we weer genieten op een festival. Iedereen had er 
zin in en was er klaar voor om lekker mee te zingen met alle liedjes. Het was een hele 
gezellige en lange dag. Maar iedereen die mee was heeft het ontzettend naar zijn zin gehad 
en genoten van alle muziek. 
 

 
3 september: Josia en Richard naar de  
wedstrijd Ajax- Cambuur. 
 
Richard en Josia zijn weer gezellig samen naar   
de Johan Cruijff arena geweest om een wedstrijd  
van Ajax bij te wonen. En ze wonnen ook nog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


